Proeftuin van het opstellerscollectief

Wij zijn 12 enthousiaste, leergierige professionals die samen het opstellerscollectief zijn begonnen.
Na de verdiepingsopleiding familieopstellingen bij UNLP komen we nu een paar keer per jaar bij
elkaar in onze proeftuin.

Samen onderzoeken, leren en ontdekken we de eindeloze ruimte die familieopstellingen ons brengt.
Dat doen we met elkaar, met jou en met alles wat er die dag gezien mag worden.

We willen je met liefde uitnodigen om gebruik te maken van onze expertise en geven je de kans om
een dag bij te wonen. We hebben tijdens de dag ruimte voor drie opstellingen. Als er ruimte over is
misschien nog een vierde.

Je mag deze dag een vraag inbrengen. Dat kan over alles gaan. Bijvoorbeeld: patronen die steeds
terugkomen, emoties die buitenproportioneel groot zijn of herhalingen in familiepatronen die je
niet begrijpt.

Je mag ook aanwezig zijn als representant. Je kan dan uitgenodigd worden om in een opstelling van
iemand anders plaats te nemen. De vraag is misschien van een ander, maar de ervaring leert dat het
thema altijd iets beweegt in jou. Je staat niet voor niks op die plek in de opstelling.

Wij staan als opstellerscollectief voor je klaar om samen met jou te kijken wat er in het licht mag
komen te staan. Als een pop-up prentenboek maken we onzichtbare dynamieken zichtbaar, zodat jij
van daaruit je innerlijke beweging kan volgen en steviger je plek kan innemen in jouw unieke leven.

Dat klinkt fijn, toch?

Wil je meedoen? Je bent welkom!

Zaterdag 1 maart en 29 maart komen we weer bij elkaar. En jij mag erbij zijn.

We zijn als collectief niet uit op winst maken. Wel vragen we een kleine onkostenvergoeding voor

het huren van de ruimte. Wil je een vraag inbrengen dan vragen we je 50 euro mee te nemen.
Voor representanten is het bedrag 25 euro.



We hebben plek voor 3 of 4 vraagstellers en 3 representanten. Van tevoren hoor je van
je contactpersoon of er ruimte voor jouw vraag is.

Wat je terugkrijgt? Bevlogen professionals met gezamenlijk meer ervaring dan een heel
mensenleven, die weten wat ze doen en waar jij een dag lang van mag leren en meekijken.
We zijn er voor je!

Praktisch

De opstellingen zijn in Utrecht. Adres ontvang je als je mee gaat doen van je contactpersoon.
Neem zelf je lunch mee. Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.
Op 1 maart is de dag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Opstellers: Angela, Froukje, Margo, Merian en Suzan
® Op 29 maart is de dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Opstellers:, Angela, Jetty, Judith, Margo en Nancy

We verwachten dat je de hele dag aanwezig bent voor jezelf en voor de groep. Tussen de opstellingen
is een kwartier pauze en kan je even de ruimte verlaten en iets drinken. Wij nemen dan als collectief

de tijd om kort de opstelling na te bespreken. Zo leren we van elkaar en zorgen we dat het goed gaat
met jou.

Wij hebben er zin in! Jij ook?
stuur dan een bericht en geef daarin aan of je eventueel een vraag wil inbrengen. Je hoort zo snel

mogelijk of je mee kan doen. Kan je deze datum niet maar heb wel interesse? Tof! Stuur dan ook
een bericht en we houden je op de hoogte voor een volgende keer.

Hartelijke groet,

Angela, Ester, Froukje, Jetty, Judith, Margo, Merian, Mireille, Nancy, Nathalie, Robert en Suzan



